








Datum : Zondag 17-02-2019 
Tijd : 10.00 uur
Locatie: Boven-Leeuwen

Thema: Een nieuwe wereld met God!

Voorganger : ds. Edo Laseur
Ouderling : Yvonne Stuiver
Muziek : Parttime



- Welkom door Yvonne

- Bijbeltekst: 

1 Johannes 2: 16 (BGT) 

In de wereld is het normaal om je eigen verlangens te 
volgen. Het is daar normaal om alles wat je ziet, te willen 
hebben, en om op te scheppen over je bezit. Zulk gedrag 
hoort bij de wereld, niet bij de Vader. 



Lied:

Samen zingen: 
Iedereen is van de wereld (The Scene)

Dit is voor de misfits die je 
her en der alleen ziet staan.
Die onder straatlantaarns eten 
en drinken bij de volle maan. 

Dit is voor degene die je overal herkent. 
Het leven is voor jou en mij, 
want dit is ons moment.

En ik hef het glas op jouw gezondheid, 
want jij staat niet alleen 

Iedereen is van de wereld 
en de wereld is van iedereen.

Iedereen is van de wereld 
en de wereld is van iedereen.



Deze is voor iedereen die passie heeft 
en die voor passie gaat. 
In het donker kan ik jou niet zien,
maar ik weet dat jij daar staat. 

En ik hef het glas op jouw gezondheid, 
want jij staat niet alleen. 

Iedereen is van de wereld 
en de wereld is van iedereen.

Iedereen is van de wereld 
en de wereld is van iedereen.

Ooh yeah yeah yeah

Rood, zwart, wit, geel, jong, oud, man of 
vrouw: 
in het donker kan ik jou niet zien, 
maar deze is van ons aan jou.



En ik hef het glas op jouw gezondheid,
want jij staat niet alleen. 

Iedereen is van de wereld 
en de wereld is van iedereen.

Iedereen is van de wereld 
en de wereld is van iedereen.

Iedereen is van de wereld 
en de wereld is van iedereen.

Iedereen is van de wereld 
en de wereld is van iedereen.

van iedereen. (9x)



- Bemoediging en groet door ds. Edo Laseur

- Bijbeltekst: 

Matteüs 7: 7 en 8 (BGT) 

Als je iets vraagt, zul je het krijgen. Als je iets zoekt, zul je 
het vinden. Als je op de deur klopt, wordt er voor je 
opengedaan. Want iedereen die om iets vraagt, zal het 
krijgen. En iedereen die iets zoekt, zal het vinden. En voor 
iedereen die klopt, wordt de deur opengedaan.



I Have Climbed Highest Mountain
I Have Run Through The Fields
Only To Be With You, 
Only To Be With You

I Have Run I Have Crawled
I Have Scaled These City Walls
These City Walls Only To Be With You

But I Still Haven't Found 
What I'm Looking For
But I Still Haven't Found 
What I'm Looking For

I Have Kissed Honey Lips
Felt The Healing In Her Fingertips
It Burned Like Fire, 
this Burning Desire

Ik heb de hoogste berg beklommen.
Ik heb hard gelopen door de velden.
Alleen om bij jou te zijn.
Alleen om bij jou te zijn.

Ik heb gerend, ik ben gekropen.
Ik heb de hoogte van de stadsmuren 
gemeten, alleen om bij jou te zijn.

Maar ik heb nog steeds niet gevonden
waar ik naar op zoek ben.
Maar ik heb nog steeds niet gevonden
waar ik naar op zoek ben.

Ik heb honingzoete lippen gekust.
Voelde de genezing in haar vingertoppen.
Het brandde als vuur, 
dit brandend verlangen.

Samen zingen: I still haven’t found what I am looking for (U 2)



I Have Spoke With The Tongue Of Angels
I Have Held The Hand Of A Devil
It Was Warm In The Night, I Was Cold As A 
Stone

But I Still Haven't Found 
What I'm Looking For
But I Still Haven't Found 
What I'm Looking For

I Believe In The Kingdom Come
Then All The Colors Will Bleed Into One
Bleed Into One Well 
Yes I'm Still Running

You Broke The Bonds And You Loosed The 
Chains
Carried The Cross Of My Shame
Of My Shame, You Know I Believed It

Ik heb de taal der engelen gesproken.
Ik heb de hand van een duivel 
vastgehouden. Het was een klamme nacht, 
ik was koud als een steen.

Maar ik heb nog steeds niet gevonden
waar ik naar op zoek ben.
Maar ik heb nog steeds niet gevonden
waar ik naar op zoek ben.

Ik geloof in het Koninkrijk dat gekomen is.
Dan zullen alle kleuren samenvloeien in die 
ene. Samenvloeiend in die ene Bron waar ik 
naar toe ren.

U maakte de boeien los en verbrak de 
ketenen.
Droeg het kruis van mijn schaamte.
Van mijn schaamte, U weet dat ik geloofde. 



But I Still Haven't Found 
What I'm Looking For
But I Still Haven't Found 
What I'm Looking For
But I Still Haven't Found 
What I'm Looking For
But I Still Haven't Found 
What I'm Looking For

Maar ik heb nog steeds niet gevonden
waar ik naar op zoek ben.
Maar ik heb nog steeds niet gevonden
waar ik naar op zoek ben.
Maar ik heb nog steeds niet gevonden
waar ik naar op zoek ben.
Maar ik heb nog steeds niet gevonden
waar ik naar op zoek ben.

- Bijbeltekst: 

Prediker 7: 10 (BGT) 

Je moet je niet afvragen waarom vroeger alles beter was. 
Dat is niet erg verstandig.



Samen zingen:

- Het dorp (Wim Sonneveld)

Thuis heb ik nog een ansichtkaart,
waarop een kerk een kar met paard.
Een slagerij J. van der Ven.
Een kroeg, een juffrouw op de fiets.
Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets.
Maar het is waar ik geboren ben.
Dit dorp, ik weet nog hoe het was.
De boerenkind'ren in de klas.
Een kar die ratelt op de keien.
Het raadhuis met een pomp ervoor.
Een zandweg tussen koren door.
Het vee, de boerderijen.

Refrein
En langs het tuinpad van m’n vader
zag ik de hoge bomen staan.
Ik was een kind en wist niet beter
dan dat ‘t nooit voorbij zou gaan.



Wat leefden ze eenvoudig toen
in simp'le huizen tussen groen
met boerenbloemen en een heg.
Maar blijkbaar leefden ze verkeerd.
Het dorp is gemoderniseerd.
En nou zijn ze op de goeie weg.
Want ziet, hoe rijk het leven is
Ze zien de televisiequiz
en wonen in betonnen dozen, 
met flink veel glas, dan kun je zien 
hoe of het bankstel staat bij Mien 
en d'r dressoir met plastic rozen. 

Refrein: 
En langs het tuinpad van m'n vader 
zag ik de hoge bomen staan. 
Ik was een kind en wist niet beter, 
dan dat nooit voorbij zou gaan. 



De dorpsjeugd klit wat bij elkaar 
in minirok en beatle-haar 
en joelt wat mee met beat-muziek. 
Ik weet wel, het is hun goeie recht, 
de nieuwe tijd, net wat u zegt, 
maar het maakt me wat melancholiek. 
Ik heb hun vaders nog gekend, 
ze kochten zoethout voor een cent 
ik zag hun moeders touwtjespringen. 
Dat dorp van toen, het is voorbij, 
dit is al wat er bleef voor mij: 
een ansicht en herinneringen. 

Refrein
Toen ik langs het tuinpad van m'n vader 
de hoge bomen nog zag staan. 
Ik was een kind, hoe kon ik weten 
dat dat voorgoed voorbij zou gaan.



Bijbeltekst: 

- Johannes 3: 8 (BGT)

Denk aan de wind: Die waait waarheen hij wil. Je hoort
hem, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar
hij naartoe gaat. Zo is het ook met de Geest: Je weet
niet waar Hij vandaan komt en hoe Hij werkt. Want Hij
hoort bij de hemelse wereld. En iedereen die door de 
Geest geboren wordt, hoort ook bij de hemelse wereld.’

-Ds. Edo Laseur

Een nieuwe wereld met God: naar binnen



Is This The Real Life
Is This Just Fantasy
Caught In A Landslide
No Escape From Reality
Open Your Eyes
Look Up To The Skies And See
I'm Just A Poor Boy
Poor Boy
I Need No Sympathy
Because I'm Easy Come Easy Go
Little High Little Low
Any Way The Wind Blows
Doesn't Really Matter To Me 
To Me

Mama Just Killed A Man
Put A Gun Against His Head
Pulled My Trigger Now He's Dead
Mama Life Had Just Begun

Is dit het leven? Echt?
Of alleen maar fantasie?
Ben je alle grond onder de voeten kwijt?
Er is geen ontkomen aan de werkelijkheid.
Open je ogen.
Kijk omhoog naar de hemel en zie.
Ik ben gewoon een arme jongen.
Arme jongen.
Ik heb geen sympathie nodig.
Omdat ik een makkelijke jongen ben.
Ik kan alle kanten uit.
Waai met alle winden mee.
Echt, het doet me allemaal niets.

Mama, ik heb zojuist een man vermoord.
Zette een pistool tegen zijn hoofd.
Haalde de trekker over, nu is hij dood.
Mama, het leven begint pas. 

Samen zingen: Bohemian rhapsody (Queen)



But Now I've Gone And Thrown It All Away
Mama Ooh
Didn't Mean To Make You Cry
If I'm Not Back Again This Time Tomorrow
Carry On Carry On As If Nothing Really 
Matters

Too Late My Time Has Come
Sends Shivers Down My Spine
Body's Aching All The Time
Goodbye Everybody I've Got To Go
Gotta Leave You All Behind And Face The 
Truth
Mama Oooooh Anyway The Wind Blows
I Don't Want To Die
I Sometimes Wish I'd Never Been Born At 
All

I See A Little Silhouetto Of A Man
Scaramouch Scaramouch Will You Do The 
Fandango

Maar nu ben ik weg en is alles bedorven.
Mama, ooh…
Ik wilde je niet aan het huilen maken.
Als ik niet terug ben tegen deze tijd, 
morgen: Doe je ding, ga door alsof echt 
niets er toe doet. 

Te laat, mijn tijd is gekomen.
De rillingen lopen me over de rug.
Het lijf doet de hele tijd pijn.
Tot ziens iedereen, ik moet er vandoor.
Moet jullie allemaal achterlaten en de 
waarheid onder ogen zien.
Mama, ooooh, uit welke hoek de wind ook 
waait:
Ik wil niet dood
Soms wens ik, dat ik nooit geboren was.

Ik zie een klein silhouet van een man
Scaramouch*, scaramouch, wil je de 
Fandango* doen.



Thunderbolt And Lightning Very Very
Frightening Me
Galileo Galileo
Galileo
Galileo Galileo Figaro
Magnifico-O-O-O-O
I'm Just A Poor Boy Nobody Loves Me
He's Just A Poor Boy From A Poor Family
Spare Him His Life From This Monstrosity

Easy Come Easy Go Will You Let Me Go
Bismillah No We Will Not Let You Go
Let Him Go
Bismillah We Will Not Let You Go
Let Him Go
Bismillah We Will Not Let You Go
Let Me Go
Will Not Let You Go 
Let Me Go
Will Not Let You Go
Never Never Never Never

Donder en bliksem maken me erg erg bang.
(Galileo*) Galileo (Galileo) Galileo, Galileo
Figaro
Geweldig-ig-ig-ig-ig.

Ik ben gewoon een arme jongen, niemand 
houdt van me. Hij is gewoon een arme 
jongen uit een arm gezin.
Spaar hem, zijn leven van deze 
monsterlijkheid.

Ik kan alle kanten uit. Laat me met rust.
Bismillah*! Nee, we laten je niet gaan.
Laat hem gaan.
Bismillah! We laten je niet gaan.
Laat hem gaan.
Bismillah! We laten je niet gaan.
Laat me gaan.

Ik zal je niet laten gaan.
Laat me gaan.
Ik zal je niet laten gaan.
Nooit, nooit, nooit, nooit.



Let Me Go O O O O
No No No No No No No
Oh Mama Mia Mama Mia Mama Mia Let Me 
Go
Beelzebub Has The Devil Put Aside
For Me For Me For Me

So You Think You Can Stone Me And Spit In 
My Eye
So You Think You Can Love Me And Leave 
Me To Die
Oh Baby Can't Do This To Me Baby
Just Gotta Get Out Just Gotta Get Right 
Outta Here

Ooh Yeah Ooh Yeah

Nothing Really Matters
Anyone Can See
Nothing Really Matters
Nothing Really Matters To Me

Any Way The Wind Blows

Laat me gaan, gaan, gaan, gaan, gaan.
Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee…
Oh mama mia*, mama mia, mama mia, laat 
me gaan.
De duivel is met Beëlzebub uitgedreven,
voor mij, voor mij, voor mij!

Dus je denkt dat je me kunt stenigen en in 
het gezicht spugen.
Dus je denkt dat je van me kunt houden en 
achterlaten om te sterven.
Oh, schatje, doe me dit niet aan, schatje.
‘k Moet maken dat ik weg kom, regelrecht 
hieruit weg kom.

(Oooooh ja, ooooh ja)

Niets doet er echt toe.
Iedereen kan het zien.
Niets doet er echt toe.
Het maakt mij echt niet uit,

uit welke hoek de wind waait…



Bijbeltekst: 

- Jesaja 2: 2-5 (BGT)

Er komt een dag waarop alles anders wordt. Dan zal de 
tempel stevig staan, boven op de allerhoogste berg. Veel 
volken zullen zeggen: ‘Laten we naar de berg van de Heer 
gaan, naar de tempel van de God van Israël. Op de berg 
Sion zullen we de woorden van de Heer horen. Hij zal tegen 
ons spreken vanuit Jeruzalem. Hij zal ons leren wat we 
moeten doen. En wij zullen leven zoals Hij het wil.’ Dan 
komen alle volken op die berg bij elkaar. Daar zal God als 
een rechter tegen hen spreken. Hij zal hun leren wat goed 
en slecht is. Dan zullen ze hun zwaarden en speren laten 
smelten in het vuur, en ze zullen er gereedschap van 
maken. Dan zullen de volken niet meer tegen elkaar 
strijden, ze zullen niet meer weten wat oorlog is. Volk van 
Israël, kom, ga mee! Laten we leven zoals de Heer het wil



Another Head Hangs Lowly Child Is Slowly 
Taken
And The Violence, Caused Such Silence Who 
Are We Mistaken?

But You See, It's Not Me It's Not My Family
In Your Head, In Your Head, They Are 
Fighting
With Their Tanks, And Their Bombs
And Their Bombs, And Their Guns
In Your Head, In Your Head They Are Crying

Refrein:
In Your Head, In Your Head
Zombie, Zombie, Zombie-Ie-Ie
What's In Your Head, In Your Head
Zombie, Zombie, Zombie-Ie-Ie-Ie, Oh

Een ander hoofd hangt naar beneden.
Een kind wordt stilletjes meegenomen.
En het geweld veroorzaakte zo’n stilte.
In wie hebben we ons vergist?

Maar je ziet. dat ik het niet ben.
Mijn familie ook niet. In je hoofd, in je hoofd 
zijn ze aan het vechten. Met hun tanks en 
hun bommen. En hun bommen en hun 
geweren. In je hoofd, in je hoofd zijn ze aan 
het huilen.

Refrein
In je hoofd, in je hoofd,
zombie, zombie, zombie-ie-ie.
Wat gaat er in je hoofd om, in je hoofd,
zombie, zombie, zombie-ie-ie.

Samen zingen: Zombie (The Cranberries)



Tussenspel:
Tu, Tu, Du, Du
Tu, Tu, Tu, Du
Tu, Tu, Tu, Du
Tu, Tu, Du, Du

Another Mother's Breaking Heart Is Taking 
Over
When The Violence Causes Silence We Must 
Be Mistaken
It's The Same Old Theme Since Nineteen-
Sixteen
In Your Head, In Your Head, They're Still 
Fighting
With Their Tanks, And Their Bombs
And Their Bombs, And Their Guns
In Your Head, In Your Head, They Are Dying

Refrein:
In Your Head, In Your Head
Zombie, Zombie, Zombie-Ie-Ie
What's In Your Head, In Your Head
Zombie, Zombie, Zombie-Ie-Ie-Ie, 
Ohoh Oh Oh Oh Oh Oh Ie-Ie Oh

Het hart van een andere moeder neemt de 
zaak over.
Als het geweld zo'n stilte veroorzaakt, 
moeten we verkeerd zitten.
Het is hetzelfde oude liedje al sinds 1916.
In je hoofd, in je hoofd zijn ze nog steeds 
aan het vechten.
Met hun tanks en hun bommen.
En hun bommen en hun geweren.
In je hoofd, in je hoofd zijn ze aan het 
sterven. 

Refrein
In je hoofd, in je hoofd,
zombie, zombie, zombie-ie-ie.
Wat gaat er in je hoofd om, in je hoofd,
zombie, zombie, zombie-ie-ie.
Ohoh Oh Oh Oh Oh Oh Ie-Ie Oh



Uitleg WhatsApp-gebed door Aline

Tel:  06 - 123 456 78



Bijbeltekst:

- Mattëus 5: 14-16 (BGT)

Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is 
voor iedereen zichtbaar. Niemand zet een brandende lamp 
onder een emmer. Je zet een lamp juist hoog. Dan schijnt 
het licht voor alle mensen in huis. Zo moeten ook jullie een 
licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de 
goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse 
Vader eren.



When You Try Your Best But You Don't 
Succeed 
When You Get What You Want But Not What 
You Need 
When You Feel So Tired But You Can't Sleep 
Stuck In Reverse 
And The Tears Come Streaming Down Your 
Face 
When You Lose Something You Can't 
Replace 
When You Love Someone But It Goes To 
Waste 
Could It Be Worse? 

Refrein
Lights Will Guide You Home 
And Ignite Your Bones 
And I Will Try To Fix You 

Wanneer je je best doet, maar je slaagt niet.
Als je krijgt wat je wilt, maar niet wat je 
nodig hebt.
Als je je zo moe voelt, maar niet kunt 
slapen.
Vast zit in leven andersom.
En de tranen biggelen over je gezicht.
Als je iets verliest wat onvervangbaar is.
Als je van iemand houdt, maar het gaat 
verloren.
Kan het nog erger?

Refrein
Lichten zullen je geleiden op de weg naar 
huis.
En je botten in vuur en vlam zetten.
En ik zal proberen alles wèl te maken voor 
jou.

Samen zingen: Fix you (Coldplay)



And High Up Above Or Down Below 
When You Are Too In Love To Let It Go 
But If You Never Try You'll Never Know 
Just What You're Worth 

Refrein
Lights Will Guide You Home 
And Ignite Your Bones 
And I Will Try To Fix You 

Tears Stream Down On Your Face
When You Lose Something You Cannot 
Replace 
Tears Stream Down On Your Face And 
Iiiiiiiiiiii
Tears Stream Down On Your Face
I Promise You Will Learn From My Mistakes
Tears Stream Down On Your Face And 
Iiiiiiiiiiii

En hoog boven of diep beneden.
Wanneer je te verliefd bent om het te laten 
gaan.
Maar als je het nooit probeert, zul je nooit 
weten
wat je nu waard bent.

Refrein
Lichten zullen je geleiden op de weg naar 
huis.
En je botten in vuur en vlam zetten.
En ik zal proberen alles wèl te maken voor 
jou.

Tranen biggelen over je gezicht.
Als je iets verliest wat onvervangbaar is.
Tranen biggelen over je gezicht.
Tranen biggelen over je gezicht.
Ik beloof je dat ik zal leren van mijn fouten.
Tranen biggelen over je gezicht. 
Tranen biggelen over je gezicht.



Refrein
Lights Will Guide You Home 
And Ignite Your Bones 
And I Will Try To Fix You

Refrein
Lichten zullen je geleiden op de weg naar 
huis.
En je botten in vuur en vlam zetten.
En ik zal proberen alles wèl te maken voor 
jou.



Eerste deel WhatsApp-gebed



Bijbeltekst:

Bijbeltekst: Matteüs 5: 38-42 (BGT)

Jullie weten dat de wet zegt: Als een ander jou iets aan 
doet, wordt bij hem voor straf hetzelfde gedaan. Dit zeg Ik 
daarover: Verzet je niet tegen iemand die jou kwaad doet. 
Stel dat iemand je een klap in het gezicht geeft, draai dan 
je hoofd naar de andere kant. Dan kan hij jou nog een keer 
slaan. Stel dat iemand jou voor de rechter wil brengen 
omdat hij je hemd wil hebben. Geef hem dan ook je jas. Of 
stel dat een soldaat je dwingt om zijn spullen voor hem te 
dragen. Loop dan twee keer zo ver mee als hij vraagt. Als 
iemand iets van je wil hebben, geef het hem dan. Als 
iemand geld van je wil lenen, zeg dan geen nee.



-Ds. Edo Laseur

Een nieuwe wereld met God: naar buiten

Voor het tweede gedeelte van het Whatsapp-gebed kunt u
eventueel nog een gebed per sms of whatsapp versturen.
Dit kan zolang het telefoonnummer op het scherm staat.

Tel: 06 - 123 456 78



Tel: 06 - 123 456 78

Wat is er aan de hand met de wereld, 
mama? Mensen leven alsof ze geen 
moeder hebben. Ik denk dat de hele 
wereld verslaafd is aan drama. Zich enkel 
aangetrokken voelt tot wat bijdraagt aan 
trauma. In overzeese gebieden proberen 
we terrorisme te stoppen. Maar we 
hebben terroristen hier om ons heen.
In de VS, de grote CIA, de ´Bloods´ en de 
´Crips´ (bendenamen) en de KKK (Klu
Klux Klan, extreem racistische 
organisatie). Maar als je alleen van je 
eigen ras houdt: dan geef je alleen maar 
ruim baan aan het discrimineren. En het 
discrimineren voedt alleen maar haat.
En als je haat, word je onvermijdelijk 
woedend. Slechtheid is wat je laat zien.
En dat is precies hoe woede werkt en 
handelt. 

Samen zingen: Where is the love? (Black Eyed Peas)

What's Wrong With The World, Mama
People Livin' Like They'n't Got No Mamas
I Think The Whole World Addicted To The 
Drama
Only Attracted To Things That'll Bring You 
Trauma
Overseas, Yeah, We Try To Stop Terrorism
But We Still Got Terrorists Here Livin'
In The Usa, The Big Cia
The Bloods And The Crips And The Kkk
But If You Only Have Love For Your Own 
Race
Then You Only Leave Space To Discriminate
And To Discriminate Only Generates Hate
And When You Hate Then You're Bound To 
Get Irate, Yeah
Badness Is What You Demonstrate
And That's Exactly How A Anger Works And 
Operates



Tel: 06 - 123 456 78

Je moet wel liefde hebben om dat recht te 
zetten. Herneem de leiding over je geest 
en bezin je. Laat liefde de boventoon 
voeren in hart en ziel, ja jullie allemaal.

Refrein
Mensen doden, mensen sterven.
Kinderen gewond en je hoort ze huilen.
Kun je in praktijk brengen wat je preekt?
En zou je de andere wang toekeren?
Vader, Vader, Vader help ons.
Zend ons toch leiding van Boven.
Want de mensen trekken me aan het jasje 
en vragen: Waar is de liefde? Waar is de 
liefde? Waar is de liefde?
Waar is de liefde? De liefde, de liefde?

Het is gewoon niet meer zoals het was, 
altijd onveranderd. Andere tijden zijn 
zeldzaam, is de wereld gek aan het 
worden?

Man You Gotta Have Love Just To Set It 
Straight. Take Control Of Your Mind And 
Meditate. Let Your Soul Gravitate To The 
Love, Y'all, Y'all

Refrein:
People Killin', People Dyin'
Children Hurt And You Hear Them Cryin'
Can You Practice What You Preach
And Would You Turn The Other Cheek
Father, Father, Father Help Us
Send Us Some Guidance From Above
'Cause People Got Me, Got Me Questionin'
Where Is The Love? (Love)
Where Is The Love? (The Love)
Where Is The Love? (The Love)
Where Is The Love? The Love, The Love

It Just Ain't The Same, Always Unchanged
New Days Are Strange, Is The World 
Insane?



Tel: 06 - 123 456 78

Als vrede en liefde dan zo sterk zijn,
Waarom passen stukjes liefde steeds 
minder? Naties gooien bommen. 
Chemische gassen vullen de longen van 
kleine kinderen. Het voortgaande lijden 
als de jeugd jong sterft. Stel je zelf dan de 
vraag: is de liefde echt zoek?
Dan kan ik mezelf werkelijk afvragen: wat 
gaat er mis? In deze wereld waarin we 
leven, blijven mensen toegeven.
Worden verkeerde beslissingen genomen, 
alleen hun visoenen bieden winst. 
Elkaar niet respecteren, je broeder 
ontkennen. 
Er is een oorlog aan de gang, maar de 
reden blijft verborgen.
De waarheid wordt achter gehouden, 
onder het tapijt geveegd.
Wie de waarheid nooit kent, zal ook nooit 
liefde kennen.

If Love And Peace Is So Strong
Why Are There Pieces Of Love That Don't 
Belong
Nations Droppin' Bombs
Chemical Gasses Fillin' Lungs Of Little Ones
With The Ongoin' Sufferin' As The Youth Die 
Young
So Ask Yourself Is The Lovin' Really Gone
So I Could Ask Myself Really What Is Goin' 
Wrong
In This World That We Livin' In People Keep 
On Givin' In
Makin' Wrong Decisions, Only Visions Of 
Them Dividends
Not Respectin' Each Other, Deny Thy 
Brother
A War Is Goin' On But The Reason's 
Undercover
The Truth Is Kept Secret, It's Swept Under 
The Rug
If You Never Know Truth Then You Never 
Know Love



Waar is de liefde, kom op allemaal. (ik 
weet het niet)
Waar is de liefde, kom op allemaal. (ik 
weet het niet)
Waar is de liefde, jullie allemaal.

Refrein
Mensen doden, mensen sterven.
Kinderen gewond en je hoort ze huilen.
Kun je in praktijk brengen wat je preekt?
En zou je de andere wang toekeren?
Vader, Vader, Vader help ons.
Zend ons toch leiding van Boven.
Want de mensen trekken me aan het jasje 
en vragen:
Waar is de liefde? Waar is de liefde? Waar 
is de liefde?
Waar is de liefde? De liefde, de liefde?

De last van de van de wereld drukt op 
mijn schouder.

Where's The Love?, Y'all, Come On (I Don't 
Know)
Where's The Truth?, Y'all, Come On (I Don't 
Know)
Where's The Love?, Y'all

Refrein:
People Killin', People Dyin'
Children Hurt And You Hear Them Cryin'
Can You Practice What You Preach
And Would You Turn The Other Cheek
Father, Father, Father Help Us
Send Us Some Guidance From Above
'Cause People Got Me, Got Me Questionin'
Where Is The Love? (Love)

Where Is The Love? (The Love)
Where Is The Love? (The Love)
Where Is The Love? (The Love)
Where Is The Love? (Love)
Where Is The Love? (The Love)
Where Is The Love? (The Love)
Where Is The Love? The Love, The Love



Ja, ik word ouder, jullie allemaal, en 
mensen kouder. De meesten van ons 
maken zich alleen druk om geld 
verdienen. Zelfzucht doet ieder van ons 
voor zichzelf leven. Altijd wordt er slecht 
nieuws getoond door de media. Negatieve 
beeldvorming is het belangrijkste 
criterium. Verspreidt zich sneller dan 
bacteriën in het gedachtengoed van 
jongeren. Kinderen voeren uit wat ze in de 
bioscoop zien. Wat is er eigenlijk gebeurd 
met de menselijke waarden? Wat is er 
eigenlijk gebeurd met gelijke kansen?
In plaats van liefde verspreiden we 
vijandschap. Onbegrip die levens uit de 
buurt leidt van eenheid. Dat is de reden 
waarom ik me soms somber voel.
Dat is de reden waarom ik me soms down 
voel. Het is geen wonder dat ik me soms 
somber voel. Ik moet mijn geloof levend 
houden om aan liefde voor mensen vast te 
houden. Dus stel jezelf de vraag.

I Feel The Weight Of The World On My 
Shoulder. As I'm Gettin' Older, Y'all, People 
Gets Colder. Most Of Us Only Care About 
Money Makin‘. Selfishness Got Us Followin' 
Our Own Direction. Wrong Information 
Always Shown By The Media. Negative 
Images Is The Main Criteria. Infecting The 
Young Minds Faster Than Bacteria
Kids Wann' Act Like What They See In The 
Cinema Yo', 
Whatever Happened To The Values Of 
Humanity. Whatever Happened To The 
Fairness In Equality
Instead In Spreading Love We Spreading 
Animosity. Lack Of Understanding, Leading 
Lives Away From Unity. That's The Reason 
Why Sometimes I'm Feelin' Under
That's The Reason Why Sometimes I'm 
Feelin' Down. There's No Wonder Why 
Sometimes I'm Feelin' Under
Gotta Keep My Faith Alive To Lovers Bound 
So Ask Yourself



Waar is de liefde? Waar is de liefde? Waar 
is de liefde? Waar is de liefde?
Vader, Vader, Vader help ons.
Zend ons toch leiding van Boven.
Want de mensen trekken me aan het jasje 
en vragen:
Waar is de liefde?

Zing allemaal met me mee.

(Één wereld, één wereld)
We hebben er maar eentje van. (Eén 
wereld, één wereld)
Dit is alles wat we hebben. (Eén wereld, 
één wereld) Er haperen een paar dingen 
aan. Er haperen een paar dingen aan.
Er kloppen een paar dingen niet in de 
wereld. We hebben er maar eentje van. 
(Eén wereld, één wereld)
Dit is alles wat we hebben. (Eén wereld, 
één wereld)

Where Is The Love?  Where Is The Love? 
Where Is The Love?  Where Is The Love?

Father, Father, Father Help Us
Send Us Some Guidance From Above
'Cause People Got Me, Got Me Questionin'
Where Is The Love? 

Sing With Me, Y'all

(One World One World)
We Only Got (One World One World)
That's All We Got (One World One World)
And Somethings Wrong With It (Yeah)
And Somethings Wrong With It (Yeah)
And Somethings Wrong With The W-W-
World Yeah
We Only Got (One World One World)
That's All We Got (One World One World)



Tweede deel WhatsApp-gebed



Bijbeltekst: 

- 2 Korintiërs 9: 7 (BGT)

Iedereen moet voor zichzelf besluiten hoeveel hij wil geven. 
Je moet van harte geven, en niet omdat het verplicht is. 
Want God houdt van mensen die met vreugde geven.

- Lied: (instrumental) Money, money, money (ABBA)

- Collecte: Kerk in Actie, Noodhulp Ethiopië
Droogte overleven in Ethiopië. Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, 
maar door klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog. 
Gezinnen komen in grote nood. Geef, zodat 3.500 gezinnen het komend jaar 
voldoende voedsel en drinkwater hebben om droogte te overleven. 



Bijbeltekst: 

Johannes 14: 1-3 (BGT)

Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Wees niet bang. Vertrouw op 
God, en vertrouw op Mij. In het huis van mijn Vader is 
plaats voor veel mensen. Daar mag je op vertrouwen. Want 
ik heb gezegd dat Ik wegga om voor jullie een plaats klaar 
te maken.’

-Ds. Edo Laseur

Een nieuwe wereld met God: naar boven



Als de oorlog komt 
en als ik dan moet schuilen:
Mag ik dan bij jou?
Maar als er een clubje komt 
waar ik niet bij wil horen:
Mag ik dan bij jou?
Als er een regel komt
waar ik niet aan voldoen kan: 
Mag ik dan bij jou?
En als ik iets moet zijn
dat ik nooit geweest ben:
Mag ik dan bij jou?

Refrein
Mag ik dan bij jou schuilen?
Als het nergens anders kan.
En als ik moet huilen:
Droog jij m’n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wil. 
Ik hou een kamer voor je vrij.

Samen zingen: Mag ik dan bij jou (Claudia de Breij)



Als het onweer komt 
en als ik dan bang ben: 
Mag ik dan bij jou?
En als de avond valt 
en ’t is mij te donker:
Mag ik dan bij jou?
Als de lente komt 
en als ik dan verliefd ben: 
Mag ik dan bij jou?
Als de liefde komt
en ik weet het zeker:
Mag ik dan bij jou?

Refrein
Mag ik dan bij jou schuilen?
Als het nergens anders kan.
En als ik moet huilen:
Droog jij m’n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wil. 
Ik hou een kamer voor je vrij.



Refrein
Mag ik dan bij jou schuilen?
Als het nergens anders kan.
En als ik moet huilen:
Droog jij m’n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wil. 
Ik hou een kamer voor je vrij.

Als het einde komt 
en als ik dan bang ben:
Mag ik dan bij jou? 
Als het einde komt
en als ik dan alleen ben: 
Mag ik dan bij jou?
Bij jou.



Bijbeltekst: 

Jakobus 1: 6 

Als je God om wijsheid vraagt, geloof dan ook dat je die 
krijgt. Twijfel daar niet aan. Iemand die soms wel en soms 
niet gelooft, is net als de golven op zee. Die worden door de 
wind soms de ene kant op geblazen, en dan weer de andere 
kant.



Onze Vader, onze Vader,
ging uw naam maar in het rond,
als een lopend vuur van liefde,
morgenlicht en warmtebron.

Werd Uw rijk van recht en vrede
door de mensen maar aanvaard.
Dan werd zelfs de wreedste natie
tot een hemel hier op aard.

Laat niet af van deze wereld,
geef het brood van alledag.
dat wij delen met elkander
zonder baat of winstbejag.

Wees genadig en vergevend,
zoals wij dat willen zijn.
Maar vernietig al wat kwaad is.
Onze Vader, maak ons vrij.

Samen zingen: Onze Vader
Melodie: I am sailing (Rod Stewart)



Want door wie bestaat de aarde
en de hoop op haar behoud?
Door wie anders, onze Vader,
door wie anders dan door U,
door wie anders dan door U.
Door wie anders dan door U.
Door wie anders dan door U.

- Dankwoord door Aline

Bijbeltekst: 

Psalm 150: 3-6

Zing voor Hem! Klap in je handen en dans. Zing voor Hem 
en maak muziek. Speel op harpen en fluiten, speel op 
trommels en trompetten, dank Hem met alle instrumenten. 
Alles wat leeft, zing voor de Heer! Halleluja!



Ik ben niet veel bijzonders,
in feite ben ik een beetje saai.
Als ik een grap vertel,
heb je die waarschijnlijk al eerder 
gehoord.
Maar ik heb een gave, een prachtig iets,
want iedereen luistert als ik begin te 
zingen.
Ik ben zo dankbaar en trots.
Al wat ik wil is het luidkeels uitzingen.

Refrein
Dus zeg ik: dank u voor de muziek, de 
liedjes die ik zing.
Dank voor alle vreugde, die ze brengen.
Wie kan zonder leven, ik vraag in alle 
eerlijkheid: Wat zou het leven zijn, wat 
zouden we zijn,
zonder lied of dans?
Dus zeg ik: dank u voor de muziek door 
die aan mij te geven.

I'm Nothing Special, In Fact I'm A Bit Of A 
Bore
If I Tell A Joke, You've Probably Heard It 
Before
But I Have A Talent, A Wonderful Thing
Cause Everyone Listens When I Start To 
Sing
I'm So Grateful And Proud
All I Want Is To Sing It Out Loud
So I Say

Refrein:
Thank You For The Music, The Songs I'm 
Singing
Thanks For All The Joy They're Bringing
Who Can Live Without It, I Ask In All 
Honesty
What Would Life Be?
Without A Song Or A Dance What Are We?
So I Say Thank You For The Music
For Giving It To Me

Samen zingen: Thank you for the music (ABBA)



Moeder zei dat ik een danser was nog 
vóoór ik kon lopen.
Ze zei dat ik begon te zingen lang vóór ik 
kon praten.
En ik heb me dikwijls afgevraagd, hoe is 
dit allemaal begonnen?
Wie heeft uitgevonden dat niets beter
een hart kan veroveren dan een melodie?
Nou, wie het ook mocht zijn, ik ben fan.

Refrein
Dus zeg ik:
dank u voor de muziek, de liedjes die ik 
zing.
Dank voor alle vreugde, die ze brengen.
Wie kan zonder leven, ik vraag in alle 
eerlijkheid:
Wat zou het leven zijn, wat zouden we 
zijn,
zonder lied of dans?
Dus zeg ik: dank u voor de muziek door 
die aan mij te geven.

Mother Says I Was A Dancer Before I Could 
Walk
Mm She Says I Began To Sing Long Before 
I Could Talk
And I've Often Wondered, How Did It All 
Start?
Who Found Out That Nothing Can Capture 
A Heart
Like A Melody Can
Well, Whoever It Was, I'm A Fan
So I Say

Refrein:
Thank You For The Music, The Songs I'm 
Singing
Thanks For All The Joy They're Bringing
Who Can Live Without It, I Ask In All 
Honesty
What Would Life Be?
Without A Song Or A Dance What Are We?
So I Say Thank You For The Music
For Giving It To Me



Ik heb zo veel geluk gehad, ik ben het 
meisje met het gouden haar. Ik wil het 
uitzingen voor iedereen. Wat een plezier, 
wat een leven, wat een kans.

Refrein
Dus zeg ik:
dank u voor de muziek, de liedjes die ik 
zing.
Dank voor alle vreugde, die ze brengen.
Wie kan zonder leven, ik vraag in alle 
eerlijkheid:
Wat zou het leven zijn, wat zouden we 
zijn,
zonder lied of dans?
Dus zeg ik: dank u voor de muziek door 
die aan mij te geven.

I've Been So Lucky, I Am The Girl With 
Golden Hair
I Wanna Sing It Out To Everybody
What A Joy, What A Life, What A Chance!

Refrein:
Thank You For The Music, The Songs I'm 
Singing
Thanks For All The Joy They're Bringing
Who Can Live Without It, I Ask In All 
Honesty
What Would Life Be?
Without A Song Or A Dance What Are We?
So I Say Thank You For The Music
For Giving It To Me
So I Say Thank You For The Music
For Giving It To Me

Wegzending en Zegen door ds. Edo Laseur

Parttime: Medley





Tot Ziens


